
Zoniënwoud  

 

 

Het Zoniënwoud is een uitgestrekt bosgebied van 44km² in het hartje van België. 

Laat je onderdompelen in een eindeloos beukenwoud met bomen als kathedralen. We wandelen 

over brede wandelpaden en smalle, kronkelende paden doorheen kleine valleien met beekjes en 

meertjes. 

 

Ontdek een mysterieuze stenen cirkel en een hunebed, allebei heel aparte herdenkingsmonumenten.  

 

Dit uitgestrekte bosgebied is een overblijfsel van het oerbos dat zich in de Romeinse tijd uitstrekte 

van de Noordzee tot aan de Rijn. Julius Caesar doopte dit woud het ‘kolenwoud’ (Silva Carbonaria) 

omdat er kolenbranders aan het werk waren. Zij stookten houtskool om ijzer te winnen uit 

ijzerhoudende zandsteen. 

 

Tot op het einde van de Middeleeuwen was het intacte woud het eigendom van de adel en 

verschillende kloosters. Maar in de 16de eeuw lieten de Oostenrijkse Habsburgers de bomen 

vervangen door aangeplante beuken. Deze beuken vormen tot op vandaag de ‘beukenkathedraal’: 

een open woud met reusachtige beuken die tot 200 jaar oud kunnen zijn. Sommige van die reuzen 

zijn bij stormweer ontworteld, je vindt onderweg nogal wat omgevallen bomen. 

 

Vandaag vervangt natuurbeheer een deel van de beuken door een meer gevarieerd bos met een 

hogere ecologische waarde. 

 

Het herdenkingsmonument voor de slachtoffers van de aanslagen van 22 maart 2016 herdenkt de 32 

slachtoffer met evenveel beukenbomen. Ze staan in een cirkel rond een ring van steen, Belgische 

blauwe hardsteen. Het herdenkingsmonument voor de boswachters die omkwamen tijdens de eerste 

wereldoorlog herdenkt 12 slachtoffers met evenveel megalieten. Ook deze staan in een cirkel, met 

in het midden een hunebed. De stenen bestaan uit hetzelfde conglomeraat dat in de prehistorie in 

Wéris werd gebruikt. 


